
De school is weer begonnen. De kinderen begroeten de meester en juf, want die
hebben ze al een tijdje niet gezien. Tibbe is op vakantie geweest en heeft iets
meegebracht om aan de klas te laten zien. 'Oh, maar dat is mooi Tibbe. Vertel er
maar over in de kring,' zegt juf. Kan jij tekenen wat Tibbe heeft meegenomen van vakantie?
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